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IFIGENEIA

Ifigeneia is een figuur uit de Griekse mythologie,
bekend als de dochter van koning Agamemnon
en koningin Klytaimnestra. Volgens de
bekendste versie van het verhaal moest
Agamemnon zijn dochter Ifigeneia offeren aan
de godin Artemis om gunstige wind te krijgen
voor de Griekse vloot op weg naar Troje. Op het
laatste moment redde Artemis haar echter en
bracht haar naar Tauris, waar ze priesteres
werd in haar tempel.

Haar verhaal draait om thema's als opoffering,
familie en lotsbestemming, en is onder meer
verteld in toneelstukken van Euripides, zoals

Ifigeneia in Aulis en Ifigeneia in Tauris.




HELENA

Helena van Troje is een van de bekendste
vrouwen uit de Griekse mythologie. Ze was de
dochter van Zeus en Leda, en stond bekend om

haar uitzonderlijke schoonheid. Ze was
getrouwd met Menelaos, koning van Sparta.

Haar leven veranderde toen ze met de Trojaanse
prins Paris naar Troje vertrok. Dit leidde tot de
Trojaanse Oorlog, waarbij de Grieken tien jaar

lang vochten om haar terug te halen.

Na de val van Troje keerde Helena terug naar
Sparta met Menelaos. Haar verhaal
symboliseert de kracht van schoonheid, maar
ook de chaos en het verdriet die daaruit kunnen
voortkomen.







ANTIGONE

Antigone is een figuur uit de Griekse mythologie
en tragedie, dochter van Oedipus en Jocaste. Na
de val van haar familie staat ze vooral bekend
om haar moed en loyaliteit.

Toen haar broer Polyneikes werd gedood in een
burgeroorlog en koning Kreon (haar oom)
verbood hem te begraven, besloot Antigone
toch zijn lichaam te begraven, uit respect voor
de goddelijke wetten. Ze werd hiervoor ter dood
veroordeeld. Haar daad wordt gezien als een
symbool van verzet tegen onrecht en trouw aan
hogere morele waarden.

Haar verhaal is vooral bekend uit het tragedie
Antigone van Sophocles, waarin ze een tragisch
lot ondergaat, maar moreel zegevierend blijft.




MEDEA

Medea is een figuur uit de Griekse mythologie,

bekend als een krachtige tovenares en prinses

van Colchis. Ze hielp de Griekse held Jason met

het verkrijgen van het Gulden Vlies, omdat ze

verliefd op hem werd. Medea verraadde haar

eigen familie voor Jason en viuchtte met hem
naar Griekenland.

Later liet Jason haar echter in de steek om met
een andere vrouw te trouwen. Uit wraak doodde
Medea niet alleen Jason’s nieuwe bruid, maar
ook haar eigen kinderen die ze met hem had.

Haar verhaal, vooral bekend uit het toneelstuk
Medea van Euripides, gaat over liefde, verraad,
wraak en de kracht én woede van een vrouw die
alles heeft opgeofferd.







KASSANDRA

Kassandra was een Trojaanse prinses in de
Griekse mythologie, dochter van koning Priamus
en koningin Hekabe. Ze kreeg van de god Apollo

de gave om de toekomst te voorspellen, maar
toen ze zijn avances afwees, vervloekte hij haar:
niemand zou haar voorspellingen ooit geloven.

Kassandra voorspelde onder andere de val van
Troje en het houten paard, maar werd steeds
genegeerd. Na de val van de stad werd ze
gevangen genomen door de Grieken en als
oorlogsbuit toegewezen aan Agamemnon. In
Mycene werden zij en Agamemnon uiteindelijk
vermoord door zijn vrouw Klytaimnestra.

Kassandra’s leven symboliseert tragisch inzicht,
machteloosheid en het lot van vrouwen in tijden
van oorlog.




PHAEDRA

Phaedra is een tragische figuur uit de Griekse
mythologie, dochter van koning Minos en koningin
Pasiphaé van Kreta, en de echtgenote van Theseus,
koning van Athene. Ze staat vooral bekend om haar

noodlottige verliefdheid op haar stiefzoon
Hippolytus.

Toen Hippolytus haar avances afwees, beschuldigde
Phaedra hem (in sommige versies uit wraak, in
andere uit schaamte) onterecht van verkrachting.
Theseus verviloekte daarop zijn zoon, wat leidde tot
Hippolytus’ dood. Verteerd door schuld pleegde
Phaedra uiteindelijk zelfmoord.

Haar verhaal wordt verteld in tragedies van onder
meer Euripides (Hippolytus) en Seneca (Phaedra), en
draait om thema's als passie, schuld, eer en de
destructieve kracht van verboden verlangens.







KLYTAIMNESTRA

Klytaimnestra was een koningin in de Griekse
mythologie, de vrouw van Agamemnon en moeder
van onder andere Ifigeneia, Electra en Orestes.
Tijdens de Trojaanse Oorlog regeerde ze in Mycene
terwijl Agamemnon vocht.

Ze werd diep gekwetst toen Agamemnon hun
dochter Ifigeneia offerde aan de goden. Tijdens zijn
afwezigheid begon ze een relatie met Aigisthos.
Toen Agamemnon na de oorlog thuiskwam,
vermoordde Klytaimnestra hem uit wraak voor
Ifigeneia.

Later werd ze zelf vermoord door haar zoon Orestes,
die wraak nam voor de dood van zijn vader. Haar
verhaal is een van tragedie, wraak en familiedrama,
en komt vooral voor in de Griekse tragedies van
Aischylos, Sophocles en Euripides.




ANDROMACHE

Andromache was een Trojaanse prinses in de
Griekse mythologie, de vrouw van de held Hector,
zoon van koning Priamus van Troje. Ze stond
bekend om haar trouw en toewijding aan haar
man en zoon, Astyanax.

Tijdens de Trojaanse Oorlog verloor ze alles:
Hector werd gedood door Achilles, en na de val
van Troje werd haar zoontje van de stadsmuren
gegooid door de Grieken om te voorkomen dat hij
later wraak zou nemen. Andromache zelf werd als
slavin toegewezen aan Neoptolemos, de zoon van
Achilles.

Ondanks haar tragische lot bleef ze een symbool
van moed, verdriet en doorzettingsvermogen.
Haar verhaal wordt verteld in werken van onder
meer Homerus en Euripides.







ELECTRA

Electra is een figuur uit de Griekse mythologie,
dochter van koning Agamemnon en koningin
Klytaimnestra. Na de Trojaanse Oorlog werd

haar vader bij thuiskomst vermoord door
Klytaimnestra en haar minnaar Aigisthos.

Electra bleef jarenlang vol haat en verdriet,
verlangend naar wraak. Toen haar broer Orestes
terugkeerde, hielp ze hem bij het vermoorden
van hun moeder en Aigisthos, om zo de dood
van hun vader te wreken.

Haar verhaal draait om wraak, familie-eer en
innerlijke strijd, en wordt verteld in tragedies
van o.a. Sophocles, Euripides en Aischylos.
Electra is het symbool van trouw aan familie en
de tragiek van het wraakmotief.




POLYXENA

Polyxena was een Trojaanse prinses in de
Griekse mythologie, dochter van koning
Priamus en koningin Hekabe van Troje. Ze
speelde een tragische rol in de verhalen rond
de Trojaanse Oorlog. Na de val van Troje
werd zij door de Grieken gevangen genomen.

Volgens de mythe werd Polyxena geofferd op
het graf van de held Achilles, omdat zijn
geest eiste dat zij zou sterven om hem
gezelschap te houden in het hiernamaals. Dit
offer werd gezien als een daad van wraak en
eer. Polyxena stierf dapper en weigerde te
smeken om haar leven, wat haar tot een
tragisch en bewonderd figuur maakte in de
klassieke literatuur.







HEKABE

Hekabe was de koningin van Troje en de
echtgenote van koning Priamus. Ze was de
moeder van vele kinderen, waaronder Hector,
Paris, Kassandra en Polyxena. Tijdens de
Trojaanse Oorlog verloor ze bijna al haar
kinderen en moest ze de val van haar stad
meemaken.

Na de val van Troje werd Hekabe als slavin
meegenomen door de Grieken. In de
tragedieén van Euripides wordt ze afgebeeld
als een gebroken, maar krachtige vrouw die
rouwt om haar verliezen en wraak zoekt voor
het onrecht dat haar is aangedaan. Haar leven
symboliseert het lijden van vrouwen tijdens
oorlogen en het verlies van macht en status.
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Oorlogen zijn gestreden. De helden zijn vertrokken.
Wat achterblijft zijn de vrouwen - moeders,
dochters, weduwen - die spreken vit de as. In een
reeks indringende monologen geven zij stem aan
verlies, verraad, liefde en ongekende kracht. Laat
je meeslepen door hun verhalen. Want deze
vrouwen zijn niet gebroken. Ze zijn wakker. En ze
hebben het woord.
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